WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

DE LICHAMELIJKE WERKEN

" 4. De barmhartigheid is cene deugd welke ons
aanspoort den naaste in zijnen nood bij te staan.

2. De werken van barmhartigheid zijn tweeérlei :
de lichamelijke en de geestelijke. )

3. De lichamelijjke werken van barmhartigheid
zijn goede werken waardoor wij onzen naaste in zijn
lichamelijken nood uit liefde Gods bijstaan.

4. Ziehier de bijzonderste : de armen ondersteunen,
de zieken bezoeken, de vreemden herbergen en de
dooden begraven.

Uitleg der plaat.

5. Deze plaat stelt de lichamelijke werken van
barmhartigheid voor.

Pe armen ondersteunen.

6. De armen ondersteunen, dat is hetl eerste licha-
melijk werk van barmhartigheid.

. 7. Op deze plaat, boven, zict men den profeet
Elias het meel en de olie der weduwe van Sarepta
vermenigvuldigende. Ziehier in welke omstandig-
heden ; Terwijl de hongersnood het rijk van Israél
verwoeslte, ging Elias, op Gods bevel, naar Sarepta,
in het land der Sidoniérs. Toen hij aan de poort der
stad kwam, zag hij eene weduwe die hout raapte.
Hij liet haar komen en zegde : « Geef mij een weinig
water in eene kruik, opdat ik mijnen dorst stille. »
Als zij dan zijnen wensch ging vervullen, voegde hij
er bij: « Ik smeek u mij ook een stuk brood te
brengen. » Zij antwoordde : « Leve de Heer, uw
God! Ik heb slechts een weinig meel in een vat, niet
méer dan éene handvol, en een weinig olie in cene
kruik. Ik kom hier eenige stukken hout nemen om
voor mij et mijnen zoon een laatste maal te bereiden.
- Wij zullen dit laatste voedsel gebruiken, en dan
sterven. » Elie zegde haar : « Vrees niet; doe wat gi]
gezegd hebt; doch bereid mij eerst met dat weinig
meel een onder de asch gebraden broodje, en breng
het mij; dan zult gij brood laten braden voor u en
wwen zoon. Want ziehier wat de Heer, de God van
" Israél zegt : Het meel zal in dat vat niet verminderen,
en de olie van die kruik zal niet worden uitgeput tot
op den dag op wélken'de Heer het water des hemels
op de aarde zal doen vallen. »

8. Deze geschiedenis is een bewijs dat God zelfs
- met aardsche goéderen beloont degenen die zich over
de noodlijdenden erbarmen.

9. De ronde lijst, boven, lLinks, stelt een mildadige
vrouw voor, die eenen arme eene aalsmoes toereikt.

YAN BARMHARTIGHEID

Pe zieken bezoeken.

10. De zieken bezoeken, dat is een tweede licha-
melijk werk van barmhartigheid.

11. Dit werk wordt op de plaat, lin/s, door den
barmhartigen Samaritaan voorgesteld. Een man,
zegt de Zaligmaker, ging van Jerusalem naar Jericho,
en viel in de handen van roovers; zij namen hem
alles af, kwetsten hem en lieten hem half dood liggen.
Een priester kwam langs denzelfden weg, en, toen
hij hem zag, ging hij voorbij. Evenzoo zag hem een
leviet, en ook hij ging voorbij. Doch een Samari-
taan, hem ziende, werd door medelijden bewogen.
Hi} naderde tot hem, gool olie en wijn op zijne
wonden, verbond haar, hief hem op zijn eigen paard,
bracht hem in eene herberg en droeg er zorg voor.
Des anderendaags, haalde hij twee zilverlingen uit
zijne beurs en gaf hen den gast, zeggende : « Bezorg -
dien man, en alles wat gij nog meer uitgeeft, dat
zal ik u bij mijne terugkomst vergoeden. »

12. Op de ronde lijst, onder, links, ziet men eene
Zuster van Liefde, die eenen zieke oppast. |

®e vreemden herbergen.

13. De vreemdem herbergen, dat is een derde
lichamelijk werk van barmhartigheid.

14. Dit werk wordt op de plaat, onder, voorge-
steld door Abraham de gastvrijheid aanbiedende aan
de engelen, die de steden van Sodoma en Gomorrha
gingen vernielen. o

15. Op de ronde list, onder, rechts, zien wij
eenen kloosterling die eenen pelgrim herbergt.

®e dooden begraven.

16. De dooden begraven, dat is een vierde licha-
melijk werk van barmhartigheid.

17. Dit werk wordt op de plaat, rechts, voorge-
steld door den h. Tobias, die eenen deelgenoot der
gevangeschap ter aarde bestelt.

18. Op de ronde lijst, boven, rechts, ziet men
eenen priester, die een begravenen doode met wi
water besprenkelt. |

19. Als de goede daden uit het boek des Levens van
“elken persoon afzonderlijk zullen zijn blootgesteld,
hoe zoet zullen dan de woorden : « Komt, gezegenden
mijns Vaders! » hun in de ooren klinken, die tijdens
hun leven God dienden en niet de wereld. Dat oogen=

| blik van vreugde zal onbeschrijfelijk zijn.
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