DE SACRATIENTEN

HET PRIESTERSCHAP

-

1. Het Priesterschap is een Sacrament in hetwelk
de bedienaars der heilige Kerk macht en genade ont
vangen om hun ambt behoorlijk uit te oefenen.

2. De bijzonderste priesterlijke ambten zijn : De
heilige Mis opdragen, de Sacramenten toedienen en
het woord Gods verk ondigen.

3. De macht om die ambten te bekleeden komt
van Christus, die haar gaf aan de Apostelen, met het
recht haar aan anderen mede te deelen.

4. 71 alleen mogen het Priesterschap ontvangen
die van God geroepen zijn, en daartoe de noodige
vereischten hebben.

5. De ouders hebben niet het recht hunne kinderen
te beletten of te dwingen de heilige wijdingen te ont
vangen; zij zin verplicht hun de vrijheid te geven
om het beroep te kiezen tot het welk God hen be-
stemt.

6. De geloovigen moeten de priesters eerbiedigen
als Gods bedienaars; zij zijn bijzonderlijk hunnen
herder eerbied en gchoorzaamheid verschuldigd.

Uitleg der plaat.

7. Het bijzonderste onderwerp dezer plaat stelt
ons den h. Petrus voor de wijding toedienende aan
de zeven eerste diakens. Ziehier in welke omstandig-
heden het Diaconaat werd ingestled. Daar het getal
der eerste christenen steeds toenam, viel het den
Apostelen heel moeilijk al hunne ambten waar te
nemen, om die reden lieten zij door de vereenigde
geloovigen zeven diakens kiezen, die met het uit-
deelen der aalmoezen zouden gelast worden. De uit-
gekozenen werden bij de Apostelen geleid, deze
« baden over hen, legden hun de handen op », hun
derwijze het diaconaat toedienende.

8. De macht om de kerkelijke ambten te bekleeden
komt van de Apeostelen tot ons door onafgebrokem
opvolging van de bisschoppen, welke dan ook in de
Kerk bestaan zal tot het einde der wereld.

9. Het bisschopsambt is geen orde, doch wel de
volmaaktheid van het priesterschap. Het geeft de
macht aan degenen die het ontvangen om alle Sacra-
menten toe te dienen, en bijzonderlijk het Vormsel
en het Priesterschap.

10. De bisschop alleen kan het Priesterschap toe-
dienen. -

141. Er zijn in de Kerk zeven verschillige Orden :
vier lagere en drie hoogere Orden. ‘

142. De vier lagere Orden zijn : het Ostiariaat, het
Lectoraat, het Exorcizaat, het Exorcizaat, en het Aco-

Iytaat.

13. Het Ostiariaat is het ambt van poortier. Wij
zien op deze plaat boven, links, ecnen bisschop het
Ostiariaat toedienende. Hij laat deswege den geestc-
lijke de sleutels der kerk aanraken, en spreekt
terzelfder tijd de woorden uit die hem de bewaring
der sleutels toevertrouwen. -

14. Dichtbij, dient de bisschop het Lectoraat
toe, dat de macht geeft om in de kerk het oud ¢n
nieuw Testament voor te lezen. Hij laat deswege het
missaal aanraken; de woorden uitsprekende die het
gemelde voorrecht toekennen.

15. Boven, rechts, dient de bisschop het Exorci-
zaat toe, dat de macht geeft om de duivels uit het
lichaam der bezetenen te verdrijven. Hij laat des-
wege het boek der duivels bezweringen aanraken, de
macht gevende om de handen op de bezetenen te
leggen. .

16. Dichtbij, dient de bisschop het Acolytaat toe,
dat de macht geeft om de h. Mis te dienen. Hij laat
deswege den kandelaar, de kaars en de ampulletjes .
aanraken, staat toe de kaarsen der kerk aan te steken
en onder de h: Mis den wijn en het water aan te
bieden. T

17. Onder, links, dient de bisschop het Subdia-
conaat toe, dat de macht geeft om, met den diaken,
den priester aan het altaar bij te staan en den Epistel
te zingen. Hij laat deswege den kelk, de pateen en
den Epistelboek aanraken, en staat toe hem in de
kerk te lezen. De subdiaken verbindt zich de eeuwige
kuischheid te bewaren en iederen dag het goddelijk
officie te bidden.

18. Rechts, dient de bisschop het diaconaat toe,
dat de macht geeft om den priester in de h. Mis aller-
naast bij te staan, het Evangelie te zingen, te pre-
diken en te doopen. Hij legt deswege den geestelijke -
de handen op, zeggende : Ontvang den h. Geest, om
de kracht te besitten den duivel en <ijne bekoringen
te wederstaan.

19. Midden, dient de bisschop het priesterschaﬁ
toe, dat de macht geeft om het h. Sacrificie der Mis
op te dragen, te prediken en de Sacramenten toe te
dienen. Deswege legt hij, en met hem al de aanwe-
zige priesters, den geestelijke de handen op, zalft
zijne handen met de h. Olie, laat hem den kelk
waarin wijn, alsmede de pateen waarop eene hostie
is, aanraken, en zegt terzelfder tijd : Ontvang de
macht om het h. Sacrificie der Mis op te dragen voor
de levenden en de afgestorvenen.

20. Door meer dan twee honderd duizend pries-
ters wordt elken dag in alle oorden der wereld het
h. Sacrificic der Mis opgedragen.



