DE SACRATIENTEN

HET HEILIG OLIESEL °

1. Het heithg Oliesel is een Sacrament  door
Christus ingesteld, in hetwelk aan de zieken genade
wordt verleend tot heil van ziel en lichaam.

2. Wij weten dat dit Sacrament door Christus
werd ingesteld door deze woorden der Kerkverga-
dering van Trente : iy =ij vervioelt, die staande
houdt dat het heilig Oliesel geen echt Sacrament is
door Christus ingesteld.

3. Het heilig Oliesel wordt toegediend door de
bisschoppen en de priesters.

4. De priester, die het heilig Oliesel toedient,
zalft met de heilige Olie de oogen, de ooren, den
neus, den mond, de handen en de voeten van den
zicken, en smeekt God hem de zonden te vergeven
welke iy door zijne zinnen bedreven heeft.

5. Het heilig Oliesel vergeeft de dagelijksche
zonden,. en ook de doodzonden, als de zieke niet
meer l\dn biechten; het sterkt in lijden en bekoringen,
bijzonder in den doodstrijd; het helpt de zieken tot
de gezondheid, als het hun zalig is.

6. « Het heilig Oliesel vergeeft de zonden », die
woorden beteekenen : 1° dat het Sacrament al de
zonden iutwisscht welkede zieken vergeten hebben of
niet meer kunnen biechten; 2° het bevadL de zicken
van de overbllstels hunner zonden, dat is : van de
ongerustheid van het geweten, van de vrees des
doods en van alle onvolmaaktheden welke in de ziel
blijven, nadat zij van de zonde gezuiverd is.

7. De zieken zijn bijzonderlijk blootgesteld aan
de bekoringen : 1° van vermetelheid, door dewelke
z1j vermetel op Gods barmhartigheid betrouwen;
2¢ van wanhoop, door dewelke zij, uit oorzaak
hunner zonden, aan Gods genade wanhopen.

8. Het heilig Oliesel sterkt de zieken tegen die
bekoringen, hun bij het zien hunner zonden gevoe-
lens van boetvaardigheid ingevende en tevens van
vertrouwen op Gods barmhartigheid.

9. Het heilig Oliesel helpt de zieken om heilig te
sterven : 1° het vermeerdert in hun de heiglimakende
genade; 2° het boezemt hun den noodigen moed in
hun leven aan God te offeren.

10. Het heilig Oliesel verzacht.de smarten der
zieken, en helpt hen tot de gezondheid, als het hun
zalig 1s.

11. Men mag niet tot het uiterste gevaar wach-
ten, alvorens het heilig Oliesel te ontvangen, want
men stelt zich dan in gevaar van zonder het Sacra-
ment te sterven, of ten minste van al deszelfs
vruchten niet te ontvangen.

12. Alvorens het heilig Oliesel te ontvangen
moet de zieke biechten, indien hij in staat van dood-
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zonde 1s; kan_hij dat niet doen, dan moet hij zich tot
het berouw ()pkalu n en de (ll/:,()llltl(‘ begeeren.

13. Terwijl men hem het heilig Oliesel toedient,
moet de zieke voor al de met zijne zintuigen bedre-
vene zonden aan God vergiffenis vragen, op zijne
barmhartigheid hopen en hem ootmoedig zijn leven
offeren.

14. Na het ontvangen van het heilig Oliesel,
moet de zieke somwijlen de akten van Geloof, Hoop

“en Liefde verwekken, het kruisbeeld aanzien en god-

vruchtig de namen van Jezus, Maria en Jozef aan-
roepen.

15. Men moet de zieken aansporen het heilig
Oliesel te ontvangen, dat 1s trouwens den grootsten
dienst dien men hun bewijzen kan, daar de zaligheid
er dikwijls van afhangt. Kan men dat niet zelf doen,
men brenge den herder der parochie op de hoogte van
het gevaar waarin de zieke verkeert.

16. Als de zieke op sterven ligt, moeten aanwe-
zigen de gebeden der stervenden lezen, en gewijd
water op hem werpen dat de kracht bezit den duivel
le verdrijven.

17. Men mag het heilig Oliesel meermaal ont-
vangen, doch maar.ééns in dezelfde ziekte.

18. Men mag en men moet zelfs het heilig
Oliesel toedienen aan al diegenen, die tot de jaren °
van verstand zijn gekomen, en gevaarlijk ziek zijn.

Uitleg der plaat.

19. Wijj zien op deze plaat eenen zieke wien een
apostel het heilig Oliesel toedient. Boven, is een engel
die een breeden wimpel houdt, waarop deze woorden
welkede h. Jacobus aan de eerste geloovigen schreef :
Is er iemand onder u ciek, hij hale de priesters der
Kerlk, en dat =ij over hem bidden, hem met olie cal-
vende in den naam des Heeren. De Heer cal hem
opbeuren, en, indien hij in zonden is, zullen £ij hem
vergeven worden, Een ander engel toont met de eene
hand den hemel, terwijl hij in de andere eene kroon
houdt. ,

20. Toen de h. Martinus op sterven lag, wendde
hij eensklaps de oogen op zijde en riep :

« Wat doet gij daar, wreede beest? » Die wreede
beest was de duivel een laatste middel gebruikende
om den heiligen man naar de hel te sleuren. Doch de
dienaar Gods had het h. Oliesel ontvangen, en door
dit Sacrament sterkt de Zahgmaker den zieke in
lijden en bekoringen, bijzonder in den doodstrijd.

Vraag dikwerf de genade niet te sterven voor het
h. Oliesel ontvangen te hebben.



