HET SYMBOLUM DES GELOOFS

Zesde artikel (vervolg) : «... ZIt aan de rechterhand Gods des Vaders almachtlg.

1. Het Symbolum leert ons dat Jezus Christus sit,
om ons te laten weten dat hij rust en in den hemel
een ecuwig geluk geniet.

2. Jezus =it in den hemel als een koning op zijnen

troon en als een rechter op zijnen rechterstoel. Hij

oefent in die tweevoudige hoedanigheid de wetge-
vende en de rechterlijke macht uit die hij bedoelde
zeggende, vooraleer deze wereld te verlaten : Alle
macht werd mij gegeven in den hemel en op de aarde.

3. Het Symbolum voegt bij dat Jezus Christus zit
aan de rechterhand Gods des Vaders. Dat beteekent
nict dat God een linkere en een rechtere hand heeft,
doch, dewijl de rechtere zijde de eereplaats is, die
woorden beduiden dat Jezus Christus, die als God
aan zijnen Vader gelijk is, als mensch boven alle
schepselen 1s verheven. _

4. Hoewel wij onze zaligheid en verlossing aan

het lijden van Jezus Christus te danken hebben,

wiens verdiensten den rechtvaardigen de poorten
der hemelen geopend hebben, de Hemelvaart is niet
slechts een voor onze oogen geplaatst voorbeeld om
onze gedachten te verheffen en met den geest ten
hemel te klimmen, zij verschaft ons tevens ook een
goddelijke kracht om dat doel te bereiken. Zij maakt
de maat der verdiensten van ons ggloof vol, versterkt
onze hoop en vestigt steeds tot den hemel ¥e liefde
onzer harten.

5. De Hemelvaart vult de maat der verdiensten
van ons geloof aan, want het geloof heeft tot voorwerp
al de zaken welke men niet zien kan en de rede en het
verstand des menschen overtreffen. Indien dus ons
Heer ons niet verlaten had, zou ons geloof vele van
zijne verdiensten verloren hebben, aangezien Jezus
Christus zelf gelukkig verklaart degenen die geloofu
en niet gecien hebben.

6. Zij is dan ook zeer geschikt om de hoop in onze
harten te versterken. Als wij gelooven dat Jezus
Christus als mensch ten hemel is geklommen en de
menschelijke natuur aan de rechterhand Gods des
Vaders geplaatst heeft, dan hebben wij ook een ern-
stigen beweeggrond om te hopen dat wij, zijne leden,
daar ook eens zullen opklimmen om ons met ons
hoofd te vereenigen, des te meer daar de Heer zelt
ons die vereeniging door deze woorden verwaar-
borgd heeft : Vader, ik wil dat degenen die gij mij
gegeven hebt, daar zijn waar ik ben.

7. Een der belangrijkste voordeelen die zij ons nog
bezorgt is, dat zij de liefde onzer harten tot den
hemel gevestigd en aangevuurd heeft door de lief-
devlammen van den Heiligen Geest. Het is niet
zonder- goede redenen dat men zegt: Waar uw

schat 13, daar 1s ool: ww hart. Ware Jezus Christus
met ons gebleven, dan zouden wij stellig al onze
gedachten bij een uiterlijke kennis en het genoegen
van zijnen omgang bepaald hebben; wij zouden
slechts in hem den man betracht hebben die ons met
zijne weldaden overlaadde en zouden derhalve voor
hem alleenlijk een natuurlijke liefde gevoeld hebben.

8. Doch, ten hemel klimmende, heeft hij aan onze
liefde een geestelijke richting gegeven, en dewil
wij hem slechts nog met den geest konnen bereiken
ter oorzake van zijne afwezigheid, waren wij deswege
ook voorbereid om hem als God te aanbidden et te
beminnen. Dat wordt ons verklaard, van den eenen
kant, door het voorbeeld der apostelen : zoolang de
Zaligmaker onder hen was, schenen zij voor hem
slechts menschelijke gevoelens te hebben. Dat wordt,
van den anderen kant, door de getuigenis van Onzen
Heer zelven gestaafd wanneer hij zegt : Het 1s u
heilzaam dat ik -mif verwijdere. Die onvolmaakte
liefde, met welke zij hem beminden, moest inder-
daad door de goddelijke lefde, het is te zeggen door
de nederdaling des Heiligen Geestes volmaakt
worden ; deswege ook voegt hij er aanstonds bij :
Indien 1l mij niet verwijdere, sal de Heilige Geest
over u niet komen.

9. De Hemelvaart werd de aanvang eener nieuwe
uitbreiding voor de h. Kerk, dit echte huis van Jezus
Christus welks bestuur aan de kracht des Heiligen
Geestes ging tocvertrouwd worden. Hij had tot daar,
om hem te vertegenwoordigen, Petrus, den prins
der apostelen, als eersten herder en oppersten priester
aan het hoofd dezer Kerk gesteld. Doch sedert dien
tijd heeft hij, behalve de Twaalf, steeds andere
gekozen en aangesteld als apostelen, profeten, evan-
gelisten, herders en leeraars, aanhoudende, van de
rechterhand zijns Vaders waar hij zit, al de genaden
uit te deelen die hun voegen. De Apostel verzekert
ons immers dat de genade aan ieder van ons gegeven
wordt naar de maat der gaaf van Jezus Christus.

Uitleg der plaat.

10. Deze plaat stelt ons Jezus Christus voor zit-
tende in den hemel op eenen troon van glorie aan de
rechterhand zijns Vaders, terwijl de engelen en de
Heiligen hem omgeven en zijn troon door een groot
getal hemelsche geesten gedragen wordt. De Vader
houdt den koningsstaf in de hand ; de Zoon het kruis,
en alle twee ondersteunen het aardrijk, dat de Vader
schiep, de Zoon verloste en de Heilige Geest heiligde.



