HET SYMBOLUI DES GELOOFS

Vierde artikel : Dle geleden heeft onder Pontlus Pllatus, In gekrulst, gestorven en begraven

1. Het geheim der Verlossing is het geheim van
God den Zoon op het kruis gestorven om alle menschen
te verlossen.

2. Deze woorden : Heeft geleden onder Pontius
Pilatus, beteekenen dat, toen Pontius Pilatus uit naam
der Romeinen Judea bestuurde, Jezus Christus
armoede, en verdrukking naar ziel en lichaam geleden
heeft.

3. Naar zijne ziel werd Jezus-Christus met walging,
angst en een doodelijke droefheid overvallen : Myjne
ciel, zeide hij, is bedroefd tot den dood toe.

4. Naar zijn lichaam heeft Jezus-Christus zoo-
danig geleden, dat de profeet Isaias hem eenen man
van smarten noemde, eenen man voor once euvel-
daden door God geslagen en verbrijzeld.

5. Het was niet noodig dat Jezus Christus zoo véél
leed om ons te verlossen, want, ook zijn geringste
lijden, als van oneindige waarde zijnde, zoude op
zich zelf daartoe voldoende geweest zijn.

6. Onze Heer heeft niettemin zoo véél willen
liiden om ons daardoor zijne overgroote liefde te
toonen en in onze harten een hevigen afkeer van de
zonde te drukken.

7. Jezus-Christus heeft geleden : 1°in den hof der
olijven; 2° bij Caiphas; 3° bij Herodes; 4° bij Pilatus;
5° op den Kalvarieberg.

8. Jezus-Christus werd in den hof der olijven
door al de smarten van den doodsangst overvallen.
Die smarten waren z6o hevig, dat hij er zelfs water
en bloed van zweette. Het is ook in dien hof dat
Judas, één der twaalf apostelen, hem door eenen kus
in de handen zijner vijanden leverde. (XVIII* plaat).

9. Bij Caiphas, hoogepriester der Joden, werd
Jezus~Christusdriemaaldoordenh.Petrus verloochend
(XXIX* plaat), zeer schandelijk geslagen en bespot,
en ter dood veroordeeld, omdat hij zich God den Zoon
verklaard had.

40. Bij Herodes, viervorst van Galilea, naar Jeru-
salem gekomen om het paaschfeest te vieren, werd
Jezus Christus als een zinnelooze behandeld en des-
wege met een wit gewaad gekleed.

11. Bij Pilatus werd Jezus-Christus, hoewel on-
schuldig verklaard, wreedelijk gegeeseld, metdoornen,
gekroond, en overgeleverd om gekruisigd te worden.

12..Op den Kalvarieberg werd Jezus-Christus met
gal en azijn gelaafd, en tusschen twee schelmen aan

het kruis genageld. Hij bad alsdan zijn hemelschen
~ Vader voor zijne beulen, beloofde den goeden moor-
denaar het paradijs, beval zijne Moeder aan den
h. Joannes en gaf den h. Joannes voor zoon aan zijne
geliefde moeder, hij zeide eindelijk dat alles volbracht

was cn beval zijnen geest in de handen zijns Vaders.

13. Die woorden des symbolums: /s gestorven,
beteekenen dat zijne ziel van zijn lichaam is ge-
scheiden, doch de Godheid is et zijne ziel en ook
met zijn lichaam vereenigd gebleven.

14. Jezus-Christus stierf op Goeden Vrijdag om
drie uren des avonds. _

15. Bij het afsterven van Jezus-Christus de zon
was verdonkerd, de aarde beefde, de steenrotsen
barstten, het voorhangsel des tempels scheurde in
twee stukken, de graven gingen open. De vrome lezer
kan die feiten gadeslaan op deze plaat, onder, links.

16. Na den dood van Jezus-Christus, een soldaat
doorboorde hem de linkere zijde met eene lans, en
bloed en water vloeiden uit de wonde.

17. De. zaligmaker liet toe dat men zijne zijde
doorboorde om ons te toonen : 1° zijn oneindige liefde
met voor ons zijn bloed tot den laatsten droppel te
vergieten; 2° dat zijn hart steeds zoude openblijven
om over ons overvloedige genaden te storten.

18. Deze woorden des symbolums : /s begraven,
beteekenen dat na den dood van Jezus-Christus, zijn
lichaam van het kruis afgenomen werd.en in een graf
gelegd.

19. Na de begrafenis van Jezus-Christus, rolde
men een grooten steen aan den ingang des grafs,
dat Pilatus dan liet verzegelen, en Joodsche soldaten
gelast werden te bewaken.

20. De Joden gebruikten alle mogelijke voor-
zorgen om het wegvoeren van het lichaam van Jezus
Christus te voorkomen; doch God liet dat alles toe
om zijne verrijzenis onbetwijfelbaar te maken.

e heilige ‘Kruisweg.

21. De heilige Kerk wenscht dat de geloovigen
dikwijls den hedigen Kruisweqg gaan, die ons in eene
reeks van veertien schilderijen het bitter lijden van
Jezus-Christus voorstelt sedert zijne veroordeeling
ter dood tot zijne begrafenis. Die godvruchtige oefe-
ning is met talrijke aflaten verrijkt, en de christenen
die haar in eere houden trekken er kostbare genaden
uit.

Uitleg der plaat.

22. Wij zien op deze plaat, boven, Pilatus op
zijnen rechterstoel gezeten; links, Jezus-Christus
wordt gegeeseld; rechts, hij wordt aan het kruis
genageld. Onder, rechts, hij wordt tusschen twee
booswichten gekruisigd. Op den hoek der rechterzijde
wordt zijne begrafenis voorgesteld.



