Eerste artikel :

‘Yan de opernbaring.

1. God kan den menschen spreken, aangezien Hij
hun de-gave van te spreken geschonken heeft.

2. God heeft den menschen werkelijk gesproken ;
dat noemt men de openbaring. "

- 3. Zonder de openbaring ware het ons onmoge-

lijk” zalig te worden, wijl wij nooit kennis zouden
gehad hebben van hetgeen men hoeft te gelooven en
te doen om zalig te worden.

4. Men onderscheidt drie openbaringen : 1° de
oorspronkelijke, die God aan Adam en aan de Aarts-
vaders gedaan heeft ; 20 de Mozsaische, die God aan
Mozes en aan de profcten gedaan heeft ; 3° de chris-
telijlce, die ons door O.-H. Jezus-Chr-istus gedaan
- werd.

VYan het Symbolum des Geloofs.

5. Het symbolum des Geloofs is eene belijdenis
van het Geloof, die ons van de apostelen herkomt,
., en, In twaalf artikels, de belangrijkste waarheden
bevat welke wij moeten gelooven.

6. De eerste waarheid die wij hoeven te gelooven
is deze : Er is slechts één God.

7. Wij gelooven aan God, daar Hij zelf ons zijn
bestaan geopenbaard heeft.

8. De rede leert ons ook dat er één God is, en dit
wel uit de schepsels, want waar schepsels zijn, moet
ook een Schepper wezen. lets kan inderdaad niet
uit eigene krachten tot stand komen, zoo zijn een
huis of een uurwerk ook niet bij toeval ontstaan.

- 9. God is een oneindig volmaakte geest, Schep-
per. Heer en Regeerder van hemel en aarde.

10. God wardt een Geest genoemd, omdat Hij
geen lichaam heeft.’

11. God wordt oneindig volmaakt genoemd,
omdat aan zijn goddelijk wezen niets ontbreekt, en
Hij in zich zelven alles z66 volmaakt bezit, dat er geen
volmaakter wezen kan uitgedacht worden.

12. God is van alle eeuwigheid, dat is zonder begin,
en Hij zal zijn tot in alle eeuwigheid, dat is zonder
einde.

13. God is in den hemel, op de aarde en op alle
- plaatsen.

14. God weet alles : het verledene, het tegen-
woordige, het toekomende en zelfs onze gedachten en
begeerten-; Hij ziet ons altijd, zelfs als wij ons ver-
bergen om Hem te vergrammen. \
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HET SYMBOLUIM DES GELOOFS

Ik geloof In God den Vader almachtlg.....

Van het geheim
der allerheiligste ®rievuldigheid.

15. Een geheim is ecne van God geopenbaarde
waarheid, die wij ‘gelooven moeten, hoewel zij ons
verstand te boven gaat.

16. Het verhevenste gcheim van ons geloof is
het mysterie der allerheiligste Drievuldigheid : God
de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest,
drie Personen, dier maar één God zijn.

17. De Vader is God, de Zoon is God, de Heilige
Geest i1s God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest
zijn maar één God; zij zijn in alles even volmaakt,
omdat zij maar één en hetzelfde goddelijk wezen of
dezelfde goddelijke natuur hebben. 4

Uitleg der plaat.

18. Op deze plaat is de allerheiligste Drievuldig-
heid in’t midden door eenen drichoek verbeeld : God
de Vader rust er op den aardbol, en houdt de armen
van het kruis vast waaraan Jezus-Christus, zijn Zoon,
gehechtis. De Heilige Geest, onder de gedaante ecner
duif, schittert tusschen den Vader en den Zoon,
waaruit ons te kennen gegeven wordt dat Hij van
den Vader en den Zoon voortkomt.

19. Boven, links, zien wi} Jezus-Christus die
aan zijne apostelen de zending oplcgt alle volkeren
te onderwijzen en ze te doopen in den Naam des
Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes.

20. Rechts, is het doopsel van Jezus-Christus
voorgesteld, waaronder de drie goddelijke Personen
zich openbaarden. (Zie verder de xixe plaat.)

24. Onder, links, staat Abraham, d1e het bezoek
van drie enge]en ontvangt.

22. Rechts, ziet men den h. Augustinus en het
kind. De heilige bisschop van Hippo wilde eens het
geheim der Allerheiligste Drievuldigheid doorgron-
den, terwijl hij op den oever der zee wandelde. Hij
bemerkte plotselijk een kindje dat met een schaal
water uit de zee ophaalde en in een klein hol stortte,
dat het in’t zand gegraven had. « Mijn kind, wat
beweert g1j met dat water te doen? — Ik wil al het
water der zee in dit hot gieten. Het zal mij gemakke-
lijker zijn de zee in dit hol te storten, dan voor u het
geheim der allerheiligste Drievuldigheid te daor-
gronden. » Na dat laatste antwoord verdween het
kind. Het was ecn engel die, onder die gedaante, aan
den h. Augustinus te kennen gaf dat het geheim der
allerheiligste Drievuldigheid voor een geschapen
geest ondoorgrondelijk is.
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